
 

 

Als je huilt ben je een stakker – 91 
 
Refrein: 

Als je huilt ben je een stakker 
Ga maar even voor de spiegel staan 
En dan is 'ie voor de bakker 
Want je kijkt je malle vaassie aan 
Mens, dan schrik je van je eige 
Je gezicht is groen en pimpelpaars 
Lach jezelf dan uit, en trek een lollig snuit 
En lap de hele rommel aan je laars 

 
Ik begrijp niet dat er mensen zijn die treuren 
Dat kan mij beslist niet gebeuren 
Als het scheef gaat moet je niet liggen te zeuren 
Nee, wat heb je daar nou an 
Niet sjacherijnen dan 
Want heus, daar krijg je dikke benen van 
Niet zo zwaar, denk dan maar 
Alles komt weer voor mekaar 
 
Refrein……… 
 
Mensen, denk er om, het is geen fantasietje 
Je komt allemaal in een etuitje 
Als je nog zo mooi gekleed bent, niemand ziet je 
Met z'n allen op een rij, de een licht in het zij 
De ander heeft 'r lommerdbriefjes bij 
Ik denk maar; Nog een paar jaar 
Dan benne we allemaal de sigaar 
 
Refrein……… 


